Collage en Impressies Amor Fati Samenspel

Winter Kern-Kring Bijeenkomst 24 januari 2026
Arts Dialogues voor een Wapen van Wereldburgerschap!

Van dansend tekenen op de queeste in het labyrint naar collectieve verbeelding

Henry Muldrow zingt met ons het thema
Voor- en Tegenspoed in...

i

de 6 myth'lsche symbo

en het Amor Fati Samenspel

... en deelt daarna het boek ABC-der Wijsheid
uit, een Culturele Droomwevers publicatie




Eerst een oefening in ‘creatief schrijven’

Dansen op papier is fase 1, zoals het
‘automatisch tekenen’ a la het
surrealisme van André Masson
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Met ieders elden e reflecties op de

Daarna het laten ontstaan van iets uit niets...

‘van tekenen naar be-tekenen’:
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In fase 2 laat je het beeld dat latent

aanwezig is verschijnen door kleuren en
accenten aan te brengen




queeste in het labyrint: ingrediénten
voor een collectieve verbeelding

van een Wapen van Wereldburgerschap met
de kracht van creativiteit en interculturele
wijsheid van een prachtige groep mensen!

Afrondende dialoogronde rond de
gemaakte beelden:

Hoe een goede koers te houden met
wisselende winden van voor-& tegenspoed
als wereldburger in complex sociaal
samenspel (van de straat tot geopolitiek)?

Harm Jaap schreef: “lk had meteen het
gevoel uit het ritme van de chronische tijd te
stappen ... om weer in de wereld van Amor
Fati te treden... met de betekenisvolle
Theseus en Minotauros-mythe

Terugkijkend naar onze reis vanaf de Zomer Bijeenkomst: roept de metafoor van het masker op tot authenticiteit. Dat wil
zeggen om echt te zijn in de verschillende rollen die we spelen in het leven. Daarna onderzochten we hoe we de Brug,
Ladder, Lantaarn en ander Filosofisch gereedschap nodig hebben in een pluriforme samenleving: onmisbaar voor verbinding is
openheid en respect voor andere visies en het delen van elkaars verhalen. Verhalen uit alle windstreken bevatten mythische
thema’s, die richting geven aan de queeste in het labyrint en kernvraag van levenskunst: een goed mens in de samenleving te
zijn? Hoe mooi deze vraag met elkaar te verkennen op onze Winter Bijeenkomst!




Deze vierde ronde van het Amor Fati-samenspel nodigde uit tot een reis naar binnen
langs mythische thema’s: met een eigen rode draad van Ariadne woorden en beelden te
vinden hoe te koersen vanuit je innerlijk kompas: langs de plukweide (Carpe Diem) en in
de Grot van Bezinning (Memento Mori), in de Herberg van Gastvrijheid en als Vrij
Vliegende Vlinder. De vijfde spelronde nodigt uit de natuur in te gaan en het spel der
natuurelementen als een spiegel van de ziel te bespiegelen.

Preview naar de vijfde Ronde van Beproeving:

Een goede koers te vinden vanuit het innerlijk kompas, staat bij een crisis op het spel: dit
vormt de focus in de vijfde spelronde “Beproevingen op de levensreis”. De
oorspronkelijke betekenis van ons woord crisis, kpivouai, is oud-Grieks voor het
(onder)scheiden, oordelen en beslechten — die woordgeschiedenis wijst op een kans
voor groei: waarnaar wijst je innerlijk kompas in tijden van crisis?

“In de paarse kring zie je als reiziger in het labyrint van het speelveld van Amor Fati
verschillende landschappen, waarin een van de elementen overheerst — het Wilde
Water, de Eeuwige Sneeuw, de Mistige Heuvels, het Duistere Woud, het Zompige
Moeras en het Treurwilgenwoud. Een disbalans tussen de natuurelementen buiten
herinnert aan innerlijke beproevingen en roept op tot de vraag: hoe een goede koers te
(her)vinden? Het Chinese woord voor crisis is samengesteld uit twee karakters wéi, /&
voor 'gevaar’ en 'kantelpunt' (ji, #). De reizigers beoefenen in deze ronde de kunst van
het omdraaien: Een verstoord evenwicht als oproep tot transformatie! Hoe houd je je
staande wanneer het noodlot toeslaat... door als een feniks te herrijzen uit de eigen as?

Lees meer achtergronden bij dit volgende thema in het boek Amor Fati vanaf p.281.

Hoe bijzonder zou het zijn om deze spelronde ergens in de natuur te houden, lopend langs
verschillende landschapselementen! Heeft iemand zin deze ronde mee voor te bereiden?
Laat het me weten — per mail, append of bel me!

Als voorproefje alvast drie beelden uit deze vijfde ronde van het Amor Fati spel:

Heel graag tot zaterdagmiddag 21 maart 2026!

Met dank Terry en Michel voor de foto’s - aan Henry, die ons zingend in de sfeer van
het thema bracht en voor het meenemen van meespelende Culturele Droomwevers!
Dank aan Chiquita en Michel voor het ter beschikking stellen van de fijne ruimte van
Buurtkamer “Over de Brug”!

En dank aan alle dierbare Quest-Kern-Kringleden om op de Amor Fati Samenspel-reis
te blijven optrekken en met elkaar de betekenis van levensthema’s als wereldburgers
te verkennen en er in woorden, beelden en in klanken expressie aan te geven!



