Collage en Impressies Amor Fati Samenspel

Wereldburgerschap-KernKring bijeenkomst 20-09-2025
Collage : ‘Van tekenen naar be-tekenen’

We zijn te gast bij Chiquita en Michel in de Buurtkamer “Over de Brug”: De eerste ronde
rond de tapastafel: Juanita en Angela tracteerden taart ter ere van hun verjaardag en het
vieren van het leven: bij Kairos en de dionysische pool van overgave!

Hiep hiep hiep hiep HOERA we hebben twee
jarigen in ons midden!
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Heidi met het goddelijke vocht an
Robin en Heidi introduceren de werkvorm Di 8 J
, | Dionysos
‘Van tekenen naar be-tekenen




Eerst vanuit een muzikale dialoog tussen
Afrikaanse en Bach muziek:

Bewegen op de muziek en beide polen van
binnen voelen

Robin tekent de pool Beheersing van het
leven

Daarna daar expressie aan geven en beide
levensgrondhoudingen tekenen:

Robins Overgave aan het leven

Chiquita toont haar tekeningen: Overgave
en Beheersing

De foto’s geven een impressie van onze mooie middag:

van innerlijke doorleving van beide polen naar de expressie ervan, al tekenend op papier.
Hoe bijzonder te zien dat met dezelfde opdracht, hetzelfde papier en krijtjes er zulke
verschillende sporen, kleuren en vormen zijn ontstaan!

Welk heel persoonlijke verhaal de tekeningen vertellen, deelden we in een dialoogronde.




ingen Beheersing en
Overgave

Michel vertelt over zijn tekeningen

Heidi stelt een 3¢ Tekenin en dialoogronde
voor: Een collage maken in de vorm van een
Tegeltjes wijsheid overr wereldburgerschap

Woorden ceven aan
de cemaakte
beelden:

Impressies en
Teceltjes Wijsheden




Juanita met haar Collage en
Tegeltjeswijsheid over Rust en andere
bronnen van wereldburgerschap Michels Tegelwijsheid over bronnen van

wereldburgerschap om te koesteren
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Angela’s Tegeltjeswijsheid
Robins Tegeltjeswijsheid

Zou het kunnen zijn dat deze beelden en verhalen zowel uiterst persoonlijk zijn, als dat er
universele thema’s en kwaliteiten in zitten?

Kwaliteiten die wij als wereldburger in en door ons persoonlijke levensverhaal met ons
meedragen en die gronding geven aan wat wij zelf uitdragen in leven en werk,....en
tegelijkertijd iets diep menselijks bij een ander kunnen aanraken. .... Of iets in onszelf
waar we naar verlangen en misschien meer in het ‘hoe’ tot uiting komt als in het ‘wat’ wij
doen: bronnen om het goede leven als wereldgemeenschap te voeden en te koesteren!



Er valt vast nog veel meer te vertellen over de beleving van de middag, de gemaakte
tekeningen, collages en tegeltjeswijsheden!

En misschien borrelt er wel nog iets na om met elkaar te delen...?

Daarom, heel graag op ieders eigen wijze, wie wil wat ‘samenvatten’ van wat je als
essentie meeneemt uit de dag?

Een mooie vorm daarvoor kan een Elfje of andere dichtvorm zijn.
Elfje: een gedicht in 11 woorden!

Omdat we in onze dialoogronden benadrukten dat het in het vieren van het leven als
wereldburger meer om kwaliteiten dan om kwantiteiten gaat, bracht dat mij op het
bijzondere gegeven dat in oude wijsheidstradities deze beide polen bij elkaar komen:
daarin gaat het over de kwaliteiten van kwantiteiten....

1° regel, 1 woord <> staat voor de eenheid
2° regel, 2 woorden <> staat voor de dualiteit
3° regel, 3 woorden <> dynamiek door een derde (persoon, positie, de paradox,...)

4° regel, 4 woorden <> kwadratuur: er zijn polen, die elkaar uitsluiten (tegenstelling: als
het dag is kan het niet nacht zijn) en als paren elkaar insluiten (paradox = schemering)
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Heidi’s Elfje over Levensgrondhoudingen
Dionysos
En Apollo
Strijden in mij
Wie wint die verliest...
iSalud!



