
Welkom op de QfWf – Lente Bijeenkomst 

rond Amor Fati Samenspel  

“Ontmoetingen op de Levensreis” 

voor de ontwikkeling van het 2026 – Jaarthema met 

“Inter-Culturele Rituelen voor Wereldburgerschap” 

 

Ont-moeten wil zeggen de ander binnen laten en bereid zijn ver-ander-d uit de 
ontmoeting tevoorschijn te komen! 

 

 

Zwitsers Masker – voor het verjagen van boze geesten 

 

Lees over Spring Energy for a World on Fire ritueel van Wa’ad Mkarem en Greg Suffanti 

 

Zaterdag 11 april 2026 – 13.00 uur tot 17.00 uur – Anna’s Tuin & Ruigte – Amsterdam Science Park, naast Restaurant Polder 

https://www.deguldensnede.com/spring-energy-for-a-world-on-fire
https://annastuinenruigte.nl/
https://www.google.com/maps/place/52%C2%B021'15.8%22N+4%C2%B057'08.0%22E/@52.3543889,4.9522222,444m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d52.3543889!4d4.9522222!5m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D


Koersbepaling door levenskunst 

Levensgeluk en tragiek – Ontmoetingen op de levensreis 

De Vreemde Ander – in je zelf… 

 

De Heks 

 

De Slang 

 

De Adelaar 

 

De Ezel 

 

De Draak 

 

De Kat 

De zesde spelronde van Amor Fati staat in het teken van “Ontmoetingen op de 
levensreis”, in het spel zichtbaar gemaakt met de mythische wezens en dieren, 

die in de beproevende landschappen huizen en zich daar thuis voelen. 
  
“Hoe een uitnodigende ruimte open te houden, waarin de ander vreemd mag blijven 

en je elkaar tegelijkertijd nabij mag komen?” 

(Amor Fati, p.328) 



Programma Zaterdag middag 11 april 2026 

“Juist in een wereld vol haat, nijd en strijd, geven wij 
expressie aan hoop en een geest van verbinding met muziek, 
dans, dialoog en verbeeldingskracht”  

Co-creatie naar verbindende rituelen voor een Wereldsamenleving! 

 Ontmoeten vanaf 13.00 uur – bij de ingang van Anna’s tuin naast Café 
“Polder”, Science Park 201, 1098 XH Amsterdam. 

Neem 1 kleine ‘bite’ mee – zoals een appel, mandarijn, chocolade reep, (paas)ei… 

Programma van 13.30 – 16.30 uur 

 13.30 Opening Heidi Muijen & Introductie thema uit Amor Fati spel en 
boek: De Alchemie van Samenwerking – Hoofdstuk 6, vanaf p.327: 

 “Zoals de natuur overdadig haar vruchten schenkt, zo ontlokt natuurlijke wijsheid een scheppend 

krachtenveld tussen mensen, dat, anders dan ‘gewoon’ samenwerken, een basis kan leggen voor 

wereldburgerschap”.  

Dit Amor Fati-thema onderzoeken we met een wandeling en Art Dialogue-oefeningen. 

 Spoken Word Angela Gilds  
Inspiratie uit onze vorige ontmoeting – Inter-Cultureel Lente Ritueel: de kracht van 
nataliteit als antwoord op de 
beproevende tijden.   

 Anna’s tuin& ruigte – walk 
with our guide Lucile Tassi 

Oefening “De kunst van ontmoeten door openheid 
naar ‘het vreemde’…” 

 Art Dialogues:  

Rond een tijdens de wandeling gevonden symbool 

van het vreemde in beproevende tijden….. 

 Ritualisering van de 
ontmoeting: 

In gesprek met de Portretten van de Soul Circle 

door Greg Suffanti; met een kopje thee of koffie in 

Culture Café Noon. Kruislaan 259A, 1098 SH 

Amsterdam. 

 Terug- en Vooruitblik… 

De Amor Fati Samenspel/ Seasonal Meetings: 

Naar de Zomer Bijeenkomst en de Jaarlijkse 

Ontmoetingsdag in de herfst. 

 16.30 Nazit 

Wat heeft deze dag ons gebracht? 

 Afronding 17.00 uur 

Tekening Yassine el Azabi –  de kunst van ontmoeten:  
 
- Ben je bereid de ander binnen te laten en ver-ander-d uit 
de ontmoeting tevoorschijn te komen?  

 

 

https://nooncoffeeculture.nl/


Intercultureel lentefeest QfWf 

Spoken Word door Angela Gilds  

Lentefeesten – tekening Yassine el Azabi 

Midden in de natuur 

Is het samenzijn puur 

Om elkaar te begroeten 

Nieuwe mensen te ontmoeten 

 

 

Met verschillende culturen 

Doorbreken wij alle muren 

Doen samen de zelf-liefde-lentedans 

Eten Syrische en ander heerlijk eten 

Dit liefdevolle samenzijn 

Gaan wij zeker niet vergeten 

 

Tijd voor geboorte 

Tijd voor groei 

Geen gebondenheid 

Weg die boei 

 

Dag dag lieve mensen 

Ik wil u een vrolijke lente toewensen 

Dank voor de gezelligheid 

En alles wat is voorbereid 

Hoe blij maakt deze lente wind 

Waarbij een ieder elkaar vindt 

Samen handen wassen voor een nieuw 

begin 

Zo luiden wij de lente in 

 

 

Welkom lente 

Welkom nieuwe tijd 

Met rituele reiniging 

Zijn wij van elke last bevrijd 

 

 

Met Hollands gebak 

En exotische planten 

Heerlijke sfeer 

Zien wij elkaar de volgende keer weer 

 

 

Wij staan zij aan zij 

Een ieder hoort erbij.  

 

      

 


