
Welkom op de QfWf – Winter Bijeenkomst 

Start van het 2026 – Jaarthema 

“Inter-Culturele Rituelen voor en door Wereldburgers” 

 

Viering van 10 jaar samenwerking met stichting Culturele Droomwevers: 

ABC van de Wijsheid ziet het licht! 

 

Arts Dialogues Ritueel rond Voor- & Tegenspoed uit het levenskunstspel Amor Fati… 

Het Wapen van Wereldburgerschap – Aquarel Greg Suffanti:

 

 

Zaterdag 24 januari 2026 – van 13.00 uur tot 17.00 uur 

 

Buurtkamer “Over de Brug” – Amsterdam 

Met dank aan de Buurtverenging en stichting Curinesa! 

 

  



Koersbepaling door levenskunst 

Levensgeluk tussen voor- en tegenspoed 

Met mythische wijsheid uit alle windstreken: 

 

Draad van Ariadne 

 

Het labyrint 

 

Grot van Bezinning 

 

Plukweide 

 

Herberg van Gastvrijheid 

 

Vlinder van Transformatie 

De symboliek in mythische verhalen uit alle windstreken bevat wijsheid voor de 
levenskunst een goede koers te bepalen tussen voor- en tegenspoed. 

Het achtergrondboek Amor Fati beschrijft spelende wijsheid rond deze zes symbolen 
in Hoofdstuk 4 vanaf p.235:  

“Hebben we een nieuwe mythe voor de kosmopolis nodig of is het de kunst oude en 

actuele verhalen met het oor van een wereldburger te beluisteren?” 



Programma Zaterdag middag 24 januari 2026 

“Juist in een wereld vol haat, nijd en strijd, geven wij expressie aan hoop 
en een geest van verbinding met muziek en verbeeldingskracht”  

Co-creatie naar verbindende rituelen voor een Wereldsamenleving! 

 inloop vanaf 13.00 uur – start programma 13.30 uur  

Interculturele hapjes & drankjes met ontmoetingen en gesprekken. 
Programma van 13.30 – 16.30 uur met een thee- en koffiepauze. 

 Opening Heidi Muijen  

Symboliek en Mythische Verhalen: Ingrediënten voor Inter-Culturele Rituelen! 

 Henry Muldrow met Droomwevers en het ABC der Wijsheid 

Presentatie van het boek en uitreiking van het eerste exemplaar. 

 Twee liederen over Voor- en Tegenspoed: teksten z.o.z.!  

Hoe draagt de wisselvalligheid in het leven bij aan de ontwikkeling van het 
innerlijk kompas?  

 Het labyrint als symbool van de levensweg 

Hoe blijf je gericht op het centrum, al meanderend langs ups & downs op de levensweg? 

 Pluk de dag (Carpe Diem) <> Gedenk te sterven (Memento Mori!) 

 In de warme mantel van de groep <> als vrije vlinder van transformatie 

Van tekenen naar betekenen… naar een… 

 Collectieve Collage van Wereldburgerschap 

 

Vooruitblik QfWf 2026 meetings naar Inter-Culturele rituelen van en voor Wereldburgers 

 16.30 Nababbelen en nagenieten tot sluiting 17.00  

  



Teksten Voor- en Tegenspoed liederen 

Gezongen door Henry Muldrow 

One who is wise  

The misfortune of the wise is better than the prosperity of the fool.  

Epicurus 

Wie wijs is 

Het ongeluk van de wijze is beter dan de voorspoed van de dwaas. 

Epicurus 

Geopolitiek, getekend door Yassine el Azabi 

 

The misfortune of the wise  

One who is wise is rich,  

one who is virtuous is wealthy,  

one who is happy is affluent,  

and one who is loving is prosperous. 

Matshona Dhliwayo  

Het ongeluk van de wijze 

Wie wijs is, is rijk; 

wie deugdzaam is, is welvarend; 

wie gelukkig is, is welgesteld;  en wie 

liefdevol is, is voorspoedig. 

Matshona Dhliwayo  

 


