
Werken met de elementen en de
wijsheid uit alle windstreken en
tijden...

Hoe kun je het leven met alles
wat op je pad komt liefhebben? 

Het Duistere Woud is mijn
beproeving...Vertrouw ik op
mijn intuïtie of heb ik
eerst richting nodig? 

...de ezel, dat pluizige lastdier
en vleesgeworden koppigheid.
Aards is het. En altijd ergens
tussen-in. Geen paard, geen
zebra. Misschien een vermomde
stier? Maar hij droeg Jezus en
Maria en als je aan zijn staart
trekt, poept ie goudstukken... 

Nou, het helpt je om in een ander
ZIJN te komen...

Welke versie van mijzelf ontmoet ik
nou weer? 

Het begon met een berg; de
behoefte om gevestigd te zijn
in het zelf. Niets te hoeven
presteren of te bewijzen, alleen
maar aanwezig te zijn...Het
‘zijn’  is al voldoende. Ik ben
goed genoeg...

HET SPEL IS HET HOUVAST / JE HOEFT DE SPELREGELS
NIET TE KENNEN...

Hoe recht te doen aan de
vreemde ander (in mijzelf)?

...OF ALS OEFENRUIMTE OM
VRIJHEID TE VINDEN

We blijven beginners. Juist als
je denkt dat je er bent... Begint
het weer opnieuw

Ariadne’s draad maakt verbinding
tussen mensen en werelden. Zijn
we God of Monster...of allebei? 
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